
Beste Welp, Scout en Explorer, 

Nog maar twee weken te gaan en dan leven we alweer in 2012. 

Zoals ieder jaar zullen wij traditiegetrouw het nieuwe jaar starten 

met een boerenkoolfuif. Natuurlijk kan je dan iedereen ook nog de 

beste wensen voor het nieuwe jaar doen. 

Jullie zijn hierbij allemaal uitgenodigd om op zaterdag 7 januari aan 

te schuiven om te genieten van een heerlijke portie boerenkool met 

worst. We beginnen om 16:00 uur en eindigen 19:00 uur.  

Voor het eten zal je nog wel je eigen BOMOBE (Bord, Mok, Bestek) 

mee moeten nemen. 

Vanaf 19:00 uur zijn de ouders welkom om bij de feestelijke 

afsluiting aanwezig te zijn. Tijdens deze afsluiting kunnen er ook 

nog ‘oude’ badges en insignes  gekocht worden, leuk als souvenir.  

 

Wat: Boerenkoolfuif 

Wanneer: zaterdag 7 januari 2012 

Hoe laat: 16:00 uur tot 19:00 uur 

Meenemen: BOMOBE 

 

Groet, 

De Boerenkool-commissie 
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